Op het thema
dode
zijn de volgende gedichten gevonden:

Nr. GEDICHT DICHTER PUBLICATIE UITGEVER PLAATS, JAAR BLZ. NOTITIES
1 [iij/ Andre Marvell (...) Benno Barnard Het meer in mij De Arbeiderspers Amsterdam 1986 | 51 zijn niet echt: zonder gezicht niet te
onderscheiden
2 |Hun graven J.C. Bloem Spiegel van de moderne Meulenhoff / Kritak Amsterdam / 118 gegeven: onverzoenlijke eeuwigheid
Nederlandse poézie (H. Leuven 1992
Warren)
3 | Onwaarschijnlijk waren de D. Hillenius De onrust bewaren Carlinapers Haarlem 1981 ? kan hun gezichten niet opgeven
dagen
4 | Onwaarschijnlijk waren de D. Hillenius Verzamelde gedichten G.A. van Oorschot Amsterdam 1991 | 263 kan hun gezichten niet opgeven
dagen
5 | In memoriam Wim de Vries Wim Jilleba Drie stromen Liverse Dordrecht 2011 58 droeg poézie in plastic zak: is
onvergankelijk als gebonden leer
6 |Begrafenis Marieke Jonkman (pseudo. Amazonen G.A. van Oorschot Amsterdam 1996 |28 moeder vanuit kist: god heeft zich
van Anton Ent) goed vergist
7 | Winter Ester Naomi Perquin Servetten halfstok G.A. van Oorschot Rotterdam 2007 14 geen voorjaar dat hem kennen wil
8 |De dode vriend Lucienne Stassaert Nachtglas Corrie Zelen Maasbree 1981 22-23 | geheimen verkleumen, bezwijmen
van tijd (22)
9 | De laatste stuipen van de Leo Vroman Nieuwsgierig Em. Querido Amsterdam 1981 |35-36 | voel ze als bovenburen bewegen (36

entropie
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